
 

 

Drie Kastelen wandeling te Beveren 

 

Zaterdag 25 maart 2023 wandelden ie-net Waasland met een twintigtal 

deelnemers onder begeleiding van een gids langs drie kastelen gelegen in 

Beveren. Onze gids, historicus Kevin Poschet, beschreef op een aangename 

manier het ontstaan en de geschiedenis alsook vele wetenswaardigheden over 

deze kastelen. Als historicus beschreef hij hoe en waarom deze kastelen 

bebouwd werden, wie de eigenaars waren, waarom ze van eigenaar veranderden 

en hoe het tijdsgebeuren en de maatschappelijke invloeden daar zoveel invloed 

op hadden. 

De wandeling begon met het prachtige 18e-eeuws kasteel Hof ter Saksen. In 

2004 tot 2007 werd het kasteel, dat vervallen was tot een ruïne volledig 

heropgebouwd door de gemeente Beveren. De binnenkant van dit kasteel staat 

nog in ruwbouw en moet nog opgebouwd worden. Dit kasteel is omgeven met 

27 hectare groot park met een enorme diversiteit aan planten, bomen, 

waterpartijen en gazons. Daarnaast bevat het tevens een hoogstamboomgaard 

met 234 hoogstamfruitbomen. 

We wandelden verder naar het erfgoedhuis en kunstdepot Hof ter Welle. De 

oudste sporen van dit kasteel gaan terug tot de 13e eeuw. Het is omsloten door 

een imposante walgracht. Doorheen de tijd veranderde de structuur van hout 

naar steen, onderging het verschillende verbouwingen en uitbreidingen zoals een 

18e -eeuws barokke kapel. 

Als laatste kasteel wandelden we naar de 15e-eeuws waterburcht Cortewalle. In 

de middeleeuwen bewoonde Joos Vijd Beverenaar en opdrachtgever van het Lam 

Gods dit in witte zandsteen en in de stijl van de Vlaamse renaissance gebouwde 

kasteel.  

Daarna zijn we terug gewandeld naar Hof ter Saksen waar een bekertje fruitsap 

van de lokale hoogstamboogaard aan de deelnemers werd aangeboden. Volgens 

de stappenteller van een van deelneemster hadden we iets meer dan 11000 

stappen gewandeld, dus iets meer dan de verwachte 7 km. Alhoewel er slecht 

regenweer voorspeld was hebben we de wandeling toch kunnen afwerken zonder 

druipnat te zijn enkel af en toe een beetje motregen.  

Jan Vandervieren 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


